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Yıllar boyunca BNP çok etkili bir milliyetçi partiydi ve aynı 
zamanda NF ile birlikte pek çok beyaz yanlısı, NS halkının 
desteklediği bir partiydi. 

BNP bazı olaylardan sonra bu kişiler arasındaki desteğinin 
çoğunu kaybetti. BNP'nin mevcut durumu hakkında bize 


neler söyleyebilirsiniz ve onların fikirlerini destekliyor 
Musunuz? 


BNP'nin bir zamanlar John Tyndall'ın cesur liderliği altında 
olduğu radikal partinin soluk bir taklidi olduğunu 
düşünüyorum. Çoğumuz (ben de dahil) 1993'te Millwall 
ara seçiminden sonra BNP'den ayrıldık, çünkü BNP 
kendisini daha 'saygın' göstermek ve halkın gözündeki 
'Nazi' imajından kurtulmak istiyordu. C18 ile ilişkiye artık 
tolerans gösterilmiyordu. Benim düşünceme göre, 
herhangi bir biçimde beyaz yanlısı olduğunuz için 'Nazi' 
olarak etiketleneceksiniz, bu yüzden halka daha saygın 
görünmeye çalışmak zaten boşunalgülüyorl. Tüm siyasi 
fikirlerin aptallık olduğunu düşünüyorum, din ileriye giden 
yoldur. 


Beyaz yanlısı sahnede yeni 
olmadığınızı düşünürsek, bize kendi 
deneyimlerinizden ve son birkaç on 
yılda Büyük Britanya'da beyaz 
milliyetçiliğin gelişimine nasıl tanık 
olduğunuzdan bahsedebilir misiniz? 


Seksenlerin sonu/doksanların başı 
sahnesini bugünle karşılaştırabilir 
Misiniz? 


Evet, yeni olmaktan çok uzağım, aslında 
çok yaşlıyım (gülüyor). Seksenli ve doksanlı 
yıllarda çok daha fazla 'sokak etkinliği", 
barlarda sosyal etkinlikler vs. vardı. Ben 
kişisel olarak yetmişli yılların sonu ve 
seksenlerin başındaki Milliyetçi destekçiden, Nasyonal 
Sosyalist ve daha sonra doksanların başında katı Nasyonal 
Sosyalistliğe dönüştüm. Sanırım Doksanlı yıllarda beyaz 
yanlısı sahnede çok daha fazla gizlilik ve disiplin vardı, 
C18'de disiplin gerçekten çok katıydı. Nasyonal Sosyalist 
Ittifak beyazların birliğine yönelik şimdiye kadarki en 
büyük girişimdi ama aynı zamanda siyasi alanda birliğin 
mümkün olmadığını da kanıtladı. 
arenada ideolojiler, para ve güç hakkında çok fazla 
tartışma vardı. Günümüzde internetin var olmasıyla 
birlikte edebiyat üretimi de daha kaliteli hale geldi. Ayrıca 
e-posta ve kısa mesaj yoluyla iletişim hayatı kolaylaştırır 
ancak elbette çok fazla izlemeye tabidir. 

Bir diğer 
iletişim aracı ise her ne kadar kullanmasam da sosyal 
paylaşım siteleridir, oldukça yoğundurlar. 
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gizlilik ve öz disiplin doksanlı yılların bana aşıladığı iki şey, 
başkalarına saygı ise başka bir şey. 


Birleşik Krallık'ın dünyadaki en güçlü beyaz yanlısı müzik 
sahnesine sahip olduğu günlerde, Birleşik Krallık'taki 
beyaz yanlısı müzik sahnesine oldukça aşina olduğunuzu 
biliyorum. Pek çok şey değişti, oradan çok fazla yeni grup 
geldiğini görmüyoruz, tüm müzik sahnesinde, özellikle de 
dazlak hareketinde belli bir durgunluk var mı? 


1996'dan beri beyaz yanlısı bir gösteriye katılmadım ve 
bu gösteriye sarhoşların şiddeti gölge düşürdü. Daha 
sonra 1997'de C18 kavgası çıktı ve müzik sahnesi bir 
grubun kontrolü altına girdi, açıkçası diğer grubun bundan 
sonra müzik sahnesiyle hiçbir şekilde ilişkisi olmadı ve 
sadece bir avuç insanın katıldığı bu güne kadar küçüldü. 
katılmak. Gruplar arasındaki nefret bugün hala mevcut ve 
Büyük Britanya'nın hareketi bir bütün olarak muhtemelen 
kalıcı olarak bölünmüş durumda. Dazlak hareketinin, 
genel nüfusa daha fazla uyum sağlayan tasarım 
kıyafetler giyen Gündelik hareket'e daha çok yer 
verdiğini söyleyebilirim; ancak polis, 
genellikle 'beyaz yanlısı gruplar' ve 'beyaz 
/ yanlısı gruplar' ile ilişkilendirilen 
belirli giyim markalarının 
olduğuna inanıyor. futbol 


holiganları. 


İngiltere'nin göçmenlerle, 
özellikle de beyaz 
olmayanlarla büyük sorunları var. 
Hatta bazı din adamlarının mitinglerde protesto 
yaptıklarını, İngiltere'de şeriat kanunlarının uygulanmasını 
talep ettiklerini görüyoruz ki bu, ülkemizde henüz hayal 
bile edilemeyen bir şeydir. Birleşik Krallık dışındaki bazı 
insanlar (yani çılgın insanlar) İngilizlerin bu kadar göçmenin 
gelmesine izin verdikleri için bu sorunları bir bakıma hak 
ettiklerini düşünüyorlar. Bu tür çılgın iddialara nasıl cevap 
veriyorsunuz? Britanya halkının bu piçlerin ülkenize göç 
etmesini istediğinden oldukça şüpheliyim ama yine de bu 
konuda ne söylenebilir? 


Arnavutluk gibi Müslüman nüfusa sahip ülkeler dışında 
beyazların göçünü savunduğum iyi biliniyor. Avrupa ve 
ötesindeki tüm ayaktakımının saçma yardım sistemimizi 
suistimal etmek için bu kıyılara yöneldiği doğrudur. Zaten 
bizim kendi pisliğimiz yeterince var, burada birçok 
durumda çocuklar menfaat elde etmek için yetiştiriliyor. 
Okulu bıraktığımdan beri çalışıyorum, bu oldukça 
alışılmadık bir durum 
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Şimdi. Britanya'nın bir imparatorluğu olduğundan, diğer 
birçok ülke bu kitlesel göçün, diğer ülkeleri 'sömürmek' 
için hak ettiğimiz şey olduğuna inanıyor. Bu ülkelerin 
sakinleri doğanın onlara verdiği mineralleri ve 
hammaddeleri kullanacak zekaya sahip değildi, bu yüzden 
beyaz adam bunları kendisi için kullandı. Doğanın yolu 
budur. 


Son yıllarda birçok yeni “ırkçılık karşıtı” düzenlemenin 

olması nedeniyle Birleşik Krallık'ta beyaz yanlısı bir kişi 
olarak aktif olmak zorlaştı mı? İki yıl önce Emma West 
olayını hepimiz hatırlıyoruz. 


Beyaz yanlısı aktivistlerin internette yayınladıklarına 
çok dikkat etmeleri gerekiyor; forumumuzda kısa süre 
önce duygularını paylaştığı için hapse atılan bir kişi vardı! 
Bir öz disiplin unsuruna ihtiyaç var çünkü kim bu kadar 
önemsiz bir şey yüzünden hapse atılmak ister ki? Halkımıza 
eğer içki içmişlerse internetten uzak durmalarını şiddetle 
öneriyorum! Burada neredeyse polis devleti gibi herhangi 
bir şeye karşı ayrımcılığın yasa dışı olduğu bir noktaya 
ulaştık. 


Son birkaç yılda, İslam'a şiddetle karşı olan ve sözde 
milliyetçi olan ama aynı zamanda Siyonist yanlısı ve ırkçılık 
karşıtı olan EDL gibi bazı sahte bayrak örgütleri ortaya 
çıktı. 

İşin garibi, EDL birkaç yıl önce oldukça büyük bir destek 
aldı. Bu nasıl mümkün olabilir, sıradan milliyetçi insanlar 
gerçek gündemlerini göremeyecek kadar kör mü? 


EDL'nin, sokak çatışmalarından hoşlanan insanları ve aksi 
takdirde muhtemelen BNP'ye dahil olacak siyasi açıdan 
eğitimsiz Milliyetçileri çekmek için tasarlanmış bir devlet 
olduğunu düşünüyorum. Bir bakıma EDL buradaki 
Müslümanları rahatsız ediyor ama başka bir şey değil. 
EDL'nin yeterince düşmanca tepki alması halinde Jog'un 
bu ülkede her türlü gösteri veya toplantıyı doğrudan 
yasaklamasına olanak tanıyacağına inanıyorum. 


Seni Yaratıcı olmaya iten şey nedir? Kitaplarımızda aramayı 
bırakıp kendinizi Yaratıcılığa adamaya karar vermenize bu 
kadar ilham veren şey neydi? 


BNP'de çalıştığım süre boyunca Ben Klassen'in kitapları 
yaygın olarak mevcuttu ve ilk olarak 'Beyaz Adamın İncili'ni 
okudum. Harika bir kitap olduğunu ve birçok unsurun, 
özellikle de Sağlıklı Yaşam'ın bende kaldığını gördüm. 
Ayrıca kitapta mizahın bilinçli kullanımı ve iyimserlik 
duygusu da beni etkiledi. O zamanlar İngiltere'de Kilise'nin 
şubeleri vardı. 


“-İmperiuma 


ama sahte adı Tim Hepple olan bir casus tarafından alaşağı 
edildiler, bu yüzden de burada başarısız oldular. 

Yaklaşık aynı sıralarda C18 ve Nasyonal Sosyalist ittifakı 
kuruluyordu ve bunlar sorun yaşayınca ve hareket 
bölününce siyasi fikirlerin benim tarafımdan terk 
edilmesine karar verdim ve uzun bir süre Yaratıcının 
kitaplarını inceledim, sigara ve içkiyi bıraktım , fiziksel 
olarak iyi bir duruma gelmeye başladım ve sonunda 
internete erişim sağladığımda TCM ile iletişime geçtim ve 
burada kalıyorum. ğ 


İngiltere protestan bir ülke, Katolik ülkeler gibi Vatikan'ın 
etkisi altında değil ama gerçekten bir fark görüyor 
musunuz, insanlar Yahudi-Hıristiyanlık konusunda daha 
mıraz fanatik? 


Çoğu'insan, yani beyazlar zaten dindar değil. İnsanlar 
kiliseyi ikiyüzlü amaçlar, düğünler, cenazeler için kullanmayı 
seviyorlar ama başka türlü asla oraya gitmiyorlar. Çok az 
Yahudi-Hıristiyan fanatizmi var, dolayısıyla Yaratıcılığın 
dolduracağını umduğum dini bir boşluk var! EDL gibi 
grupların camileri protesto etmesiyle Müslüman bir ülke 
halinesgelme tehlikesi büyük. JOG'un bunu bu ülkedeki 
Müslüman çıkarlarını daha fazla korumak için kullanacağını 
hayal edebiliyorum. Aptal tavşanlar ve moron sol kanat bu 
ülkeyi Müslüman bir devlet haline getirmeye yardım ediyor. 


Sizce yeni insanları Yaratıcılığa çekmede başarının anahtarı 
nedir? Özellikle Batı Avrupa'dan bahsederken. 


Olumlu ve neşeli bir bakış açısı göstermenin hayati önem 
taşıdığını düşünüyorum, tüm röportaj boyunca sızlandığımı 
biliyorum ama gerçekleri belirtmek gerekiyor! 

Çoğu insan, bırakın beyazları, hayaletlerin veya ruhların 
olmadığı bir dinin bile var olabileceğini anlamakta 
zorlanıyor. Gerçekçi bir dünya görüşüne sahip, gerçekten 
dünya çapında bir din. Forumumuza kaydolan herkes 
buradaki zeka seviyesinden etkilenmiş olmalı, öyle değil 
mi? Biliyorum, oyleyim. Avrupa'da yasaların sınırlamaları 
dahilinde hoşgörülü ve aktif olmak için elimizden gelen 
her şeyi yapmalıyız. Beni bu röportajı yapmaya davet 
ettikleri ve bu kadar ilginç sorular sordukları için 
kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. 


RAHOWA! 


Kardeş Andy 


uğunu görürsürüz. Hiçbir ilerleme veya'il& leme İMEdilmedi. Medeniyeti sürdürebiteteklenieam diyar atamaya rip atoya 
/ üla$tılar. D 
Tajriam, GENE” barutu, kagidi Kâğıt pakayı ve hareketli İağlilignhatbağğı icat gttilef aftiğytş Çinin nala beyaz'yoneti ce Sahip 
olduğu birzataandı. Çin'in ilk, hüleğindatı saliisat!ı ve yeşil gözltyd üğ (http: #/ANIWUESSİnğcoMm/ağep ozltimli) 


o ,/ Doğu ASia uygarlığınıfaklasik Batı yaldekonma gibi yöztaşımamasının nedenlerinden biri diy K e rekli 


b. 
p ithalatının ölagamasiydı. 


Bunajkarşılık Yahudi zekasıyüyük ölçügemmeteidir. Fihansalbeceriye olcu igili Uy a Zeki il a ve. e 
Yahudi Küğtüğünde eğlence yetöeğimederyeks ek değ emveni|mekteri emer liremeye teşvik ediliyor, akik gül Yahu dilsi 
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Irİetrrieeğ Mas Ürekli bir saldırı altında olduğ ural eirillaya bili Zr “Gi odali Meli” cl ça İ MANN TS 
manastır yaşamına sürüklâyen HıristiyanliğiM saldikisı. Biz enviyisiyakVe$ala bu potaiyelesalibiz. 


Busmi&denle Beyazların z&ka testlerinde "aptal'"puahnalması süfiiz olnadyacaktır. Bu hala bga, Gene wi cemi ci, köteri, 
betonu, buhar gücünü, motorları, merdekleri, optiklâri #Mmikroskoplariğteleskoplali mdito #uâirabaları; jeton uzay 
roketleri gi#ây mödüllerini, mikroyu cağ ettiğimiz gerçeğiri giztemiYor”Çiplermazetiekler, kalite Koltrojesnek o Püler, 
otoyollar, hidrojen bömbaları, genetik mühendisliği, yapay elmaslar "Yökeeldirier, Televizyon, kamera, filmnğ5- JeajiiYi, levha 
tektoniğini, mikro biyolojiyi, gerileriğevrimi, atomu keşfetmeyi bikâkm. fiziksmodern Kimya, ekoloji, modejhn tipli sonsuzdur: , 
Aslında her m | Beyaz ırk e icat e veya a ey atfedilebilir. Aslına bakılır basitiarilmiş” olmasına 


çlıkla havaya uçması gibi, beyaz herkes de ame uçup gitmeli. Yahudiler, beyaz”olmayanlar &ğiğforonlar bi geri 
aSaydı nerede olurduk bir düşünün. Tanrılar gibi yıldızları dolaşmalıyız. Bu Yaratıcılığın kutsal giğiVidir. Hâtşşeyi 


n amaçladığı şekle geri döndürmek için. NN 
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Sİ elesi sonuçta yavaş yavaş çözülüyor. Beyaz Irk hükümetini tarğfsız araştırma yağığfasına izin verilene kadar bu 

ktır. Ancak Yaratıcılar için bunun hiçbir önemi yoktur. Irkimızın eniyisi olüğuna inanıyoruz ve öyle olmadığı 
bile bunun bir önemi olmaz. Biz sadece Beyaz Irfmızin hayatta ölmasıyla ilgileniyoruz, başka kimseyle 
türümüz olup kimin olmadığıdır; zekanın şü alda hiçbir demi yok. Okuma yazma bilmeyen 

".Diğer ırklar Beethoven ve Leonardo'dan 


na ölümüne savaşırım çünkü onlar "benimf#ürüm 
dar umurumda değil. 


YİLOLİĞW İC Cat0LCelen Lal cima y? 


The decision to celebrate or not celebrate Christmas shall remain a private decision among Creators with the 
understanding that very few of the trappings of Christmas actually have anything at all to do with the mythical 
— Christ, For example, neither an evergreen tree, reindeer, nor Santa Claus have anything at all to do with Palestine. In 
actuality, Christmas is a pagan holiday that simpiy has the word — Christ“ in its name and in many countries, even this 
isn't the case. So, itis up to the individual member whether or not to retain any of the pagan displays or celebrations of 
December 25th. Further, we suggest that if you celebrate December 25th, refer to it and celebrate it as — Yule“ instead 
of —Christmas”“, Yule, a varlation of the Scandinavian word for “Jul* (meaning “wheel') was the Nordic name of the 
festival occurring around the time of the Winter Solstice, that time of the year where the sun reaches its lowest point in 
the sky, Many ancient cultures worshiped the sun due to its İife sustaining attributes; Four thousand years ago the ancient 
Egyptians celebrated a twelve-day festival centered around the Winter Solstice in honor of the rebirth of their sun god 
Horus. The days becoming longer after the Solstice was believed t0 bea sign'of hıs'rebirth; From there the sun 
worshiping celebration spread to Mesopotamia. The Babylonians named their celebration Zagmuk in honor of their sun 
god Marduk. The Romans incorporated the traditions Of these earlier cultures into their solstice-celebration, Saturnalia. 
The days surroundıng the winter solstice were seen asa battle between Jupiter, the king of the Gods and his rival, Saturn. 
As the sun rose in the sky following the solstice, people rejolced in the victory of Jupiter over Saturn. Saturnalia shared » 
many otf the features of Christmas, i.e: people lit candles, sang, feasted, attended masgucrade balIs, and gave gifts. It was 


4 the most festive time of the Roman ıcalendari By the 4th century AD, the Catholic Church had gained in power and clout. 
ğ Me Unabie to överiiy Sguash thıs pagan festival; the Çatholic Church deyised #Christianizing” Saturalia, replacing the sun 
ia ©od Jupiter with the Son oL. God. m” 
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“Thus Chrıstmasiwas bornsAs, a guideline to the celebration of Yule, we present here a number of winter traditions. 
> # Assumed (falsely) by many to be Christian, they are, in fact, purely of Pagan (native European) Origin: 

Evergreen trees: Because their leaves are never shed, these trees were though to'possess power over the death and 
destruction of winter, — 


Ornaments: The Germanic peoples covered their holidayfeyerercen! trees *with fruits, flowers'and cookies. These 
symbols represented the abundance to come in with the rebirth of the sun in Spring and summer. 

Gift exchange: Started during the Babylonlan festival of Zagmuk. Copied ın the Roman Saturnalia and retained in 
Christmas. 

“yn, a 

Holly: Its wintertime red berries were seen as a sign of rebirth. Mistletoe: First used in the Gireek Winter festival, made poo 
“popular by the Celtic Druids, a symbol of fertility among Germanic peoples. i Mü... 


Mi 
Santa Claus: Associated With the, KE odsOdınsLordoltheWindssOdın wasanoctumal2od AN Was â5 capable of 


fiying through the stormiçsi clouds siHeheldalmacıcın hepalnnolhıs hand > Pİ ; N 


Reindeer; Symbolize the abundance of the horned Celti&eod Cernunnos: 
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Wreath: The circle was seen by Pagans as symbolo BAL life. Its shape Was also assoclated. 
“ N mer. 
So, according LOM Gihisi GEN 1iCrçator celebrates Yuleyas mere famıly. üzel there 1s nothıng Wron Wrong With ji Important 
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in Tekerleği kim icat etti? Ben bilmiyorum ve başka kimse de bilmiyor. Ayrıca umurumda da değil. Artık bu fikri anladığıma göre; ğ 


çoğu insanoğlu gibi, icat edildiğine ve bu harika fikrin meyvelerinden yararlanabileceğime sevindim. Eğer tarihi tersine '. Per. 
çevirseydik ve tekerleklerle ilgili her şeyi hurdaya çıkarsaydık, inşa ettiğimiz ve şu anda keyif aldığımız her şeyi çöpe atıyor ©” 


“4 
» i İn 
> . olurduk. Teknolojiyi yaklaşık dört bin yıl geriye götürüyor olacağız. Tekerleği ilk aklıma getirmediğim için onu kullanmayı . . a 
kategorik olarak reddettiğimi, hatta var olduğunu bile kabul etmediğimi söyleyecek kadar aptal değilim. »ğ 

1 


a © Beyaz Irk'ın hayatta kalması için son derece önemli, çok daha yeni bir fikir daha var; bu ırk yalnızca tekerleği bugünkü » ağ 
“ag >. kullanışlı durumuna getirmekle kalmayıp aynı zamanda dünyanın büyük icatlarının ve icatlarının çoğunda etkili olmuştur. . 
w. teknolojiler. Bu hayati fikir, Beyaz Irk için ırksal bir din kavramıdır ve henüz yirmi yıldan daha eski bir fikirdir. Buna Yaratıcılık e 

«X 


j 
denir ve Yaratıcı Kilisesi'nin kurucusu Ben Klassen tarafından yazılan bir dizi kitapta ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Temelleri” 
” 40 h 
ortaya koyan üç temel kitap yazmıştır. Bunlar Doğanın Ebedi Dini, Beyaz Adamın İncili ve Sağlıklı Yaşamdır. Bunlar (bu 
noktada) dört kitapla daha ayrıntılı olarak açıklanmış ve desteklenmiştir: Expanding Creativity, Building a Whiter and Brighter 


yi © World, Rahowa! ve The Klassen Letters; kapsamlı ve tamamen yapılandırılmış bir inanç ve programı temsil eden toplam 


e derleme. Beyaz Irk'ın ve yalnızca Beyaz Irk'ın hayatta kalması, genişlemesi ve ilerlemesi. 

53 , 
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Şimdi bir şeyi açıklığa kavuşturalım: Ben Klassen ırksal din fikrini kendi başına icat etmedi. Bu fikir o kadar açıktı ki, yaratıcı ; 7 

“< olmayan asalak Yahudiler, Hiksoslar tekerleğin Mısırlılara üstünlüğünü göstermeden önce bile ırksal din fikrini iy 

xi benimsemişlerdi. Yahudiler o günden bu yana tekelleşiyor, ırksal dinlerini besliyor, onu ritüel ve geleneklerle donatıyorlar. v 


Bugün Yahudiler, temsil ettikleri asalak bir azınlık, yine de bu dünyanın efendileri, acımasız köle efendileri, ama yine de tüm 
— hükümetlerin, maliyenin, propagandanın, haber medyasının ve hatta Beyaz Adam'ın dini. Bu tartışılmaz bir gerçektir ve bu “© 
 ösalaklar bunu kendi dinleri olan Yahudiliğe borçludurlar. Bu dinin merkezinde Irksal Sadakat, fanatik bir kutuplaşma ve i 
a 7 ırksal dinin temel ilkelerine bağlılık vardır. Bu dinin doğasında olan birkaç temel kural vardır: Yahudiler için iyi olan en yüksek 
“erdemdir; Yahudiler için kötü olan en büyük günahtır. Bunların hepsi, kendi türlerine, kendi ırklarına, fanatik din bağlılıklarınaı 


Vi 0 Kisacas Irksal Sadakat'e kadar uzanıyor. 
yi 


RİN 
ne münasebeti 


ni ME Yani Ben Klassen, ırksal din fikrini kendisinin icat ettiğini iddia etmiyor, ırksal dinin gücünü 
: i * Yahudilerden öğrendiğini defalarca belirtiyor. Tarihlerinden bir sayfa çıkardı ve bu fikrin 
gücünden kendi ırkının, yani Beyaz Irkın yararına yararlanmaya çalıştı. Yahudilerin dünyayı 
fethetme çabalarındaki şaşırtıcı başarısının doğasında var olan faktörlerin neler olduğunu 


ip metodik olarak analiz ederek, olgunun mihenk taşına geldi: 


din ve dolayısıyla bu kılıcın iki ucu vardı: Yahudilerin ırksal sadakatlerini kutuplaştırmak için 


AŞ kendileri için benimsedikleri fanatik bir ırksal din ve ikincisi, düşmanlarını (temelde Beyaz Irk) 


umuşatmak ve onları yumuşatmak için zavallı, kendi kendini yok eden bir din. onları kolay 


haline getirin. İlkini Yahudilikle başardılar. İkinci amacı ise önce Romalılara, daha sonra 


Tarihteki olaylar ve bunların ortaya çıkışı o kadar açıktır ki, son derece zeki Beyaz Irk'ın resmin tamamını hızlı bir şekide 
görüp kurnaz Yahudi'yi engellemek için buna göre tepki vereceğini düşünürsünüz. Ja ve 
Hiksoslar tekerleği onlara getirmeden önce zeki Mısırlıların tekerleği icat etmemiş olmaları gibi, neden onların da a 
“ «olmadığı benim için bir sır olarak kalıyor..Ancak çarkın doğasında var olan fikri bir kez gördüğünüzde, bir daha asla 1 
zamanı geri çeviremezsiniz. Bir daha asla bu fikri unutamayacak ve tarihin sayfalarını geriye çeviremeyeceksiniz. 
w—. Yaratıcılık için de durum aynıdır. Yavan Yahudi Hıristiyanlığının yerini alacak ırksal bir din fikrini bir kez kavradığınızda, 
Mn. “bu fikir o kadar güçlü, o kadar açık ki, onu bir daha asla unutamayız veya görmezden gelemeyiz. Milyonlarca zeki beyaz $ © 


i d » mucit, filozof, tarihçi, siyasetçi, ilahiyatçı arasında neden tek bir kişi bile bunu daha önce ortaya çıkarmadı? Bana göre iL 
© medeniyetin en şaşırtıcı gizemlerinden biridir. Ancak gerçek şu ki, yirmi yıldan daha kısa bir süre öncesine kadar kimse yi”. 
4 il bunu Bapmamıştı. ii 


Ülke, Bayrak ve Tİ Demokrasi, "Hakikat", Milliyetçilik ve daha iDirceklet; gibi rastgele konular zerinai derleniyer i 
ME “tek başına veya karışım halinde. 

Gi Hepsi Yahudi ezici gücünü durdurmakta fena halde başarısız oldular ve çoğu geçici olarak alevlendi, biraz yayın 
söndürdü, çadırlarını topladı ve iflas etti. Neden? Çünkü maddeden yoksundurlar, çünkü ne bir inançları, ne de anlamlı 
bir programları vardır. Onların asıl gücü, sorunu durmadan yeniden ele almak, içinde bulunduğumuz karışıklığa nasil 
düştüğümüz konusunda geçmiş tarihi yeniden ele almaktır. Temelde, kendilerinden önce zaten yapılmış olan 20.000 
önceki başarısızlıktan daha fazlasını, daha azını yapmıyorlar, sadece " üzülmek ve ağıt yakmak” formülü. 

& Hepsi tek tek ya da ortak olarak Yahudi ezici gücünü durdurmayı başaramadılar ve sırtımızdaki Yahudi parazitini 
temizlemeye elli yıl ya da yüz yıl öncesinden bir santim bile daha yakın değiliz. Tam tersine, biz ırksal bir varlık olarak. &. 
a artık topyekün yok oluşa her zamankinden daha yakınız; tamamen yok olmaya muhtemelen birkaç nesilden fazla uzakta 
# “değiliz. 
“Tarihin bize öğrettiği (ya da öğretmesi gereken) bir şey varsa, o da şudur: birbiriyle çekişen farklı gruplardan oluşan çok 
“MN i bir Hi kendi kendini yok etmek Keş Mei şey! Myom Tarih bize din zamanda güçlü, Kutupl ağla tek 


di 430 binlerce yıl boyunca çekirdeği etrafında toplandıkları inatçı Musa ırksal dinidir. Herhangi bir Yahudi, kendi ırksal 
gi ir olmadan bir LE olduklarını kabul edecektir. Bir başka örnek ise Beyaz Adam'ın tarihindeki en eski kurumsal yapı 


ie) 


ON olği Katolik Kilisesi'nin yekpare yapısıdır. Bu tarihin yönlendirilmesinde muazzam bir ai 
etkisi oldu. Yaklaşık 2000 yıldır kendini korumuştur. ya 


Ama Yahudi devin belini nasıl kıracağımıza dair amacımız açısından en önemli dersi 
Hitler'in Nazi Partisi gösterdi. Almanya'nın 1918'deki kasvetli yenilgisinden hemen sonra 
sayısız "Milliyetçi" parti ortaya çıktı. Li» 
Almanya, çoğu yarı pişmiş ve fena halde kafası karışmış durumda. Sayıları 2000 civarında 
olan bu gruplar, düşmanla mücadelede olduğu kadar, amaç ve program konusunda kafaları 
karışık, kendi aralarında çekişerek de zaman harcıyorlardı. Hitler, sayısız çok dilli partinin karışık, 
parçalanmış üyelerini özümseyen bir Alman Irkçı Partisi inşa edene kadar, Alman halkı, 
ülkelerindeki gerçek hükümet gücünü nihayet ele geçirecek nüfuza sahip oldu. Bu olaydan 
çıkarmamız gereken bir diğer ders de, Hitler'in hiçbir zaman diğer partilerle "birleşmediği", 
konumundan taviz vermediği, inancını veya programını sulandırmadığıdır. Üye çekmeye © v 
devam etti ve Alman ırksal militanların çoğunu kapsayana ve Reich'taki tek güç olana 
kadar örgütünü kurdu. 


Si yin 
«Eğer Beyaz Irk'ın hayatta kalması için verilen bu savaşı kazanacaksak, aynısını yapmalıyız; 


» ea 


© Artıktanınmak için birbirleriyle yarışan amaçsız grupların parçalanmış, çok dilli dağılması yerine, güçlerimizi güçlü bir koçbaşında' ik. 
birleştirmek. Bu bağlamda her vicdanlı, sorümlu Beyaz Erkek ve Kadına sormak istediğim iki soru var: (a) Beyaz Irk boşa giderse , 
ş kibriniz ne kadar önemli olur ki, biz birleşip anlaşamadığımız sürece kesinlikle öyle olacaktır. birlikte hareket edelim mi? ve (b) Önemsiz * e 


cuk kibrinizi hangisini emzirmeyi yoksa başarılı bir mücadele vermeyi mi tercih edersiniz? Sadakatimin nerede olduğunu biliyo 


Zafer için sözümü verdim. 


>. insanların asıl meseleyi tamamen gözden kaçırdıklarını görüyorum. 
Onların argümanı, binlerce küçük çok dilli gruba bölünürsek daha iyi durumda olacağımız, çünkü düşman düzeninin hepimizi bir“ v 
anda Mi Mi. oysa büyük ve ii bir hareket halinde a bunu wi Yo Bu el yanii 


gn 
“sonuca varmaz. Bu kaçık İN ları söylediği şey, düşmanın kulaklarında vızıldayan sinir bozucu sivrisinekler gibi anlamsız ga 


KN oyunlar oynamayı tercih ettikleri, ancak düşmanı bir anda yok etmeye yönelik hiçbir planları veya niyetleri olmadığı. güç gösteri 
“4 


Gerçek şu ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde ve evet Güney Afrika, Avustralya, Güney Amerika, İngiltere ve Avrupa'nın geri 
kalanında binlerce kilise merkezi kurup organize edersek (zaten bunların her birinde çok sayıda grup ve bakanımız var) alanlar) bu 
çok dillilerin çok değer verdiği multipleks dağılıma sahip olacağız (Daha Beyaz ve Daha Parlak Bir Dünya İnşa Etmek kitabının 22. 
sayfasındaki "Dağılım ve Kutuplaşma" bölümüne bakın). Üstelik amaç birliğine, ortak inanç ve programa, kutuplaşmış bir bağlılığa vgji 
dünyayı kazanana kadar pes etmeyecek güçlü bir harekete sahip olacağız. Aslında istediğimiz bu değil mi? Evet öyle. Sonuç olarak, 
ii Kİ düşmanı devirmek ve yok etmek için Hitler'in Almanya'daki Nazi partisiyle yaptığı gibi, dünya çapında birleşik, kutuplaşmış bir güç 
« Merkezi inşa etmemiz gerekiyor. Bunu Yaratıcılık'ta cisimleşen fanatik militan bir ırksal din etrafında inşa etmekten başka yol yoktur * 


ve bundan daha iyi bir yol da yoktur. 


kapsamlı bir özet derleyene kadar kayıtlı tarihimizde başka hiç kimse de ortaya çıkmamıştı. Artık Beyaz Irk'ın kendi; * * ) 
ırksal dini var: Yaratıcılık. Hayatta kalmak için tek şansımız bu fikir etrafında birleşmek ve kutuplaşmak ve tüm a > n , 
farklı, parçalanmış yan konuların canı cehenneme. Yaratıcılık yalnızca Beyaz Irk için büyük önem taşıyan tüm 
önemli konuları ele almakla kalmaz, bunun çok ötesine geçerek Beyaz Irk'ın gelecek milyon yıl boyunca çıkarları 

en iyi şekilde hizmet edebilecek bir inanç ve program formüle eder. Ancak ilk işimiz Yahudi parazitini sırtımızdan 


temizlemektir ve bu büyük atılımı ancak militan bir ırksal din aracılığıyla başarmayı umabiliriz. 


Artık kendimi bu tek fikri büyük bir şevkle, milyonlarca korku peşinde koşan ve tesadüfen hiçbirinin formüle etmede 
parmağı olmayan saçmalıklarını savunan Hıristiyan papazlardan daha tutkulu bir şekilde desteklemeye adadım. Hain 
Yahudiler bunu tasarladılar ve bu "yararlı aptallar" Yahveh'nin çöplerini onlar için etrafa saçtılar; hem Yahudilerin neşesine 
hem de bizim zararımıza. Vurgulamak istediğim nokta, tarihin, dinin herhangi bir halkın kaderi üzerinde, özellikle de 
kendi yıkımımız ve Yahudilerin dünyayı fethetmesindeki başarıları üzerindeki muazzam etkisini defalarca 
gösterdiğidir. Irksal bir din, gelecekteki varoluşumuzun anahtarıdır ve öyle olduğuna göre, bizi zenci oktoronlar 
ve babunlardan oluşan bir kabileyle eşitlemeye çalışan bir din değil, bizi gerçekten “kurtaracak” bir dini 
kucaklayalım. Eğer genetik hazinemizin, değerli gen havuzumuzun uğruna savaşmaya değer olduğuna gerçekten 
orsanız, 
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